
Nieuwsbrief -  juni  2014
In deze nieuwsbrief: 
Stefanie bezoekt de kinderen van Kamahuri

Op bezoek in Uganda!
Vorige maand heb ik (Stefanie) een bliksem-
bezoekje kunnen brengen aan Rosette en de 
kinderen in Uganda. Samen met Rosette ben ik 
naar Kamahuri afgereisd; vanuit de hoofdstad 
Kampala een reis van 8 uur. Toen we Kamahuri 
naderden bleken de kinderen ons al een heel eind 
tegemoet te zijn gekomen en samen gingen we 
verder naar het huis wat Rosette heeft laten 
bouwen voor haar zus Molly. 
Daar werden we warm verwelkomd en deelden we 
de kadootjes aan de kinderen uit: dat was een 
groot feest! De kleurpotloden, zaklampen, 
autootjes en knu�els: ze waren er dolblij mee en 
ook de T-shirts en schoenen werden meteen 
aangetrokken. 

Triodos Bank IBAN: NL 75 TRIO 0254 6992 51 t.n.v. Stichting Auntie Rosette in Noordwijk.
auntierosette@yahoo.com, tel nr: 071-3625510 (avond en weekend)

De lagere school
De volgende dag gingen we naar de lagere school in Kama-
huri. We zijn de diverse klassen langs gegaan en dat leidde 
natuurlijk tot veel opwinding. De kinderen van onze sticht-
ing waren apetrots! De school staat midden in een landelijke 
omgeving en de kinderen moeten een �ink eind lopen 
voordat ze op school zijn. De gebouwen van de school zijn 
heel basic, gebouwd met lokale materialen. De directeur zou 
graag een stenen gebouw hebben, dat bestand is tegen alle 

weersomstandigheden, maar de school krijgt geen geld 
van de overheid. Ook de lesmaterialen zijn erg beperkt. We 
willen dit jaar vanuit onze stichting een bijdrage leveren 
aan betere lesmaterialen op de school, zoals lesboeken en 
leskaarten voor aan de muur. Ondanks de beperkte middel-
en zijn de resultaten van de leerlingen prima en toonden 
de directeur en leerkrachten zich gemotiveerd om goed les 
te geven.

Kashanda Progressive Primary School in Kamahuri 

Groep 8, met Dorcus als derde van links

De middelbare school van Daphne
De laatste dag van mijn bezoek waren de middelbare scholen in / 
bij Kampala aan de beurt. Daar bezochten we eerst Daphne die 
sinds begin dit jaar op de middelbare school zit. Het is een mooie 
school met een ruime tuin, waar onder de bomen ook groepsles 
wordt gegeven. Daphne vindt het �jn op school en ze toonde ons 
vol trots haal schooluniform. De school is een kostschool, wat het 
meest gebruikelijk is in Uganda. De meiden slapen in slaapzalen 
met 25 stapelbedden (50 slaapplaatsen).  

De middelbare school van Doreen
Tot slot bezochten we de middelbare school van Doreen in Entebbe, dat tegen Kampala 
aanligt. De school ligt vrij afgelegen op een prachtige plek, direct aan het Victoriameer. Ook 
Doreen had uitgekeken naar onze komst en toonde vol trots haar schoolboeken en haar 
slaapzaal. 

Doreen aan het studeren ’s avonds.

Desire
Sinds dit jaar zit ook Desire op de middelbare school. Desire is 

de jongste dochter van een neef (Albert) van Rosette bij wie 

Rosette een tijd gewoond heeft voordat ze naar de middelbare 

school ging. Tijdens ons bezoek bleek dat Desire bijna van 

school gestuurd zou worden, omdat het schoolgeld niet betaald 

was. Zij wil echter dolgraag leren en is de beste van haar klas. 

Haar vader werkt als bestuurder van een brommertaxi (boda 

boda) en zijn inkomsten zijn te laag om het schoolgeld voor zijn 

kinderen te betalen. We hebben besloten dat we Desire ook 

gaan ondersteunen vanuit de stichting. 
Desire en Doreen bekijken foto’s 

uit Nederland

We steunen nu dus 21 kinderen! Dat kunnen we alleen met 

jullie hulp! Heel hartelijk dank voor alle donaties van afge-

lopen jaar en we gaan met veel motivatie en inzet door om 

deze kinderen te blijven helpen! En wie weet kunnen we het 

aantal kinderen nog wel verder uitbreiden… er zijn nog heel 

veel  kinderen die onze hulp kunnen gebruiken!

Met alle kinderen in Kamahuri: Links achteraan Rosette, Rechts 
achteraan Rosette’s zus Molly.


